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Het favoriete lied uit de Top 2000  
 
 
Geloven in muziek. Het geloof heeft alles te maken met muziek. Het wordt 
namelijk voor een groot deel gedragen door de muziek. Muziek is niet de 
inhoud, maar de inhoud wordt wel gedragen door de muziek. Er zijn veel 
vormen van (geloofs)muziek te vinden in de kerk, maar ook buiten de 
kerk. Denk aan de Top 2000. Deze hitlijst is een jaarlijks radioprogramma 
van het Nederlandse radiostation NPO2. In het programma worden de 
2000 populairst bevonden platen achter elkaar gedraaid, zoals die in de 
weken voorafgaand aan de uitzending door middel van een stemming 
door de luisteraars zijn bepaald. 
 
Na drie jaar zijn we weer terug met een live-kerkdienst met muziek uit de 
top 2000. Tijdens de coronapandemie werden we gedwongen om online 
uit te zenden. Dat doen we nog steeds, maar gelukkig kunnen we weer 
zonder beperkingen in de kerkzaal vieren.  
 
Half november hebben we weer gevraagd om liederen uit de Top 2000 
van dit jaar op te sturen, waarin het geloof terug te horen is. Dat kan heel 
direct zijn. Het gaat direct letterlijk over het geloof, maar het mag ook 
indirect. In dit boekje vindt u volgend op de ´liturgie´/playlist van zondag 
31 december alle liederen die in de afgelopen weken zijn ingediend. Het 
was dit keer niet een groot aantal, maar het zijn wel zeven oprechte 
verhalen. Eerst kunt u/kun je  de gekozen songteksten lezen. De namen 
van de inzenders staan onder de liederen. Na de songteksten volgen de 
verhalen van alle inzenders. In de dienst kijken en luisteren we naar een 
compilatie van alle nummers en lichten enkelen hun keuze mondeling ´op 
de bank´ toe. De meeste liederen hebben de top 2000 dit jaar niet 
gehaald, maar misschien gaan we door de verhalen in dit boekje volgend 
jaar op ze stemmen. De complete lijst van de Top 2000 in 2023 vindt u op 
de website van NPO2. http://www.nporadio2.nl/top2000 
 
ds. Wim Loosman 
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Top 2000 kerkdienst 30 december 2018 - ´Liturgie´/ Playlist 

Have you ever seen the rain CCR                

 

Don’t dream is over - Crowded House             
 

Sounds of silence -  Simon and Garfunkel        
 

Fragile - Sting                                                
 

Erverybody rules the world - Tears for Fears   
 

Leun op mij - Ruth Jacott                                     
 

Door de wind - Miss Montreal                            
 

Give peace a chance – John Lennon                    
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Alles komt Goed - Jaap Reesema 
 
Het is al laat, maar ik kan wel komen 
De tweede bel, dan de trap naar boven 
Je weet dat als ik voor je sta 
Dat ik voor je ga 
Dat ik alles doe voor jou 
En wat ik in je ogen zie 
Doet mij verdriet 
Dus stil maar, lief 
 
Als de wereld stopt met draaien 
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt goed 
 
Als je alles wil vergeten 
Maar je weet alleen niet hoe 
Lеg je hoofd maar op mijn schouder 
Alles komt, allеs komt, alles komt goed 
 
Je kijkt me aan en je weegt je woorden 
Je houdt je sterk, maar van binnen storm je 
Maar weet dat als ik voor je sta 
Dat ik voor je ga 
Dat ik alles doe voor jou 
En, nee, ik laat je nooit alleen 
Ik ben hier 
Het is oké 
 
Als de wereld stopt met draaien 
 
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt goed 
 
Als je alles wil vergeten 
Maar je weet alleen niet hoe 
Leg je hoofd maar op mijn schouder 
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Alles komt, alles komt, alles komt goed 
En, o 
Ik laat je, laat je niet 
Los 
Ik laat je niet los 
 
Als de wereld stopt met draaien 
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt goed 
 
Als het voelt of je alleen bent 
Kom ik rennen naar je toe 
Leg je hoofd maar op mijn schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt goed 
Alles komt, alles komt, alles komt goed 
Alles komt, alles komt, alles komt goed 
Leg je hoofd maar op mijn schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt goed 
 
(Ingezonden door Henk Jan Regeling) 
 
Leef met volle teugen - Kinga Ban en Elbert Smelt 
 
Op de drempel van het leven 
staar ik naar de horizon 
voel me plompverloren en verlegen dat ik sterk ben en gezond 
want jij bent ziek en ik begrijp het niet 
ik zou willen dat je hier blijven kon. 
 
Ben niet bang, alleen soms even 
maar dan zing ik mij er dwars doorheen 
voel me broos en moegestreden 
verlangend naar de overkant 
alleen, ik houd me vast aan alles wat zo mooi is 
en ik tel ze, de kostbare momenten. 
 
Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag 
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Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht. 
 
We hebben het ervaren 
dat het leven niet ons draait 
dat wij alleen maar kunnen varen 
op de wind die waait waarheen hij waait 
en elke dag een nieuwe kans  
om elkaar vast te houden. 
 
Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag 
Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht. 
 
En God,die bijna nooit te vinden is als je Hem moet hebben 
maar die soms toch, juist als Hij niets meer lijkt te redden 
zichtbaar wordt als hier op aarde tranen vallen van verdriet 
het niet meer weten, niets anders kunnen dan maar bidden in een lied. 
 
Leef met volle teugen, glimlach elke morgen, 
nooit gedacht dat het zo tot een eind zou komen 
maar ik ga met jou dwars door de winter naar de lente en naar de zomer 
want jij en ik, wij blijven samen en blijven zingen 
tot het eind laat ik jou niet los. 
 
Leef met volle teugen, durf te leven elke dag 
glimlach elke morgen, er is iets moois dat op je wacht 
geniet van je dagen, verlies je in de tijd 
Je wordt steeds gedragen tot in alle eeuwigheid 
Geniet van je dagen, verlies je in de tijd 
je wordt steeds gedragen tot in alle eeuwigheid. 
Dwars door de winter 
naar de lente en naar de zomer 
 
want jij en ik wij blijven samen 
wij blijven zingen tot het eind  
want jij bent nooit alleen. 
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(Ingezonden door Greet Blokzijl) 
 
Als de hemel valt Typhoon 
 
Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen 
Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven 
Tussen de regels 
Buiten de kantlijn 
Hoe anders zou het zijn 
Hoe anders zou het zijn 
 
Ben een gezegend man maar een man met gebreken 
Soms belabberd niet eerlijk soms te berekenend 
Alles op de tekentafel 
Liefde geven is makkelijk maar ontvangen van een ander kaliber 
 
Je kent m'n streken en m'n kracht 
Kent de muziek de poëzie en wat het heeft gebracht 
En ik ben dankbaar voor mijn lach 
Als ik dat niet had was ik depri of suicidaal 
 
Ze zeggen 'doe normaal verman jezelf' 
Al gaat het goed dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel 
Maar goed ik sta versteld sta stil en herinner me 
Alles is er al van binnen 
 
Als de hemel valt 
De hemel valt 
De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal 
Maar als de hemel valt zullen we het samen moeten dragen 
En kunnen Zij en Allah samen even weg 
 
Misschien ben ik een domme jongen maar mijn 
God zeg me waarom men zonden blijft verkondigen als liefde de bron is 
Dat is geen brood maar kruimels uit mensen handen 
Niet de jou of een zogenaamde duivel 
Zeg hoe is het nou 
Als een multi spagaat 
Er altijd zijn voor iedereen en alles 
Beetje zoals m'n eigen ma 
Zij is te goed voor deze wereld 
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We willen meer plus door de crisis is iedereen skeer 
En dan die eeuwige strijd 
Klokdrama aan de deur het genieten van de partij 
Ja 
Ja we willen ons gelijk 
Opgehangen aan ideeën van 't liefst één waarheid 
Liefje hoe zou het zijn even een break 
Telekinetisch of met de trein 
Pootje baden in het universum modderbad verse koffie en de ochtendkrant 
 
Als de hemel valt 
De hemel valt 
De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal 
Maar als de hemel valt zullen we het samen moeten dragen 
En kunnen Zij en Allah samen even weg 

 
(Ingezonden door Marion Loos) 
 
Sounds of silence- Alfred Bisschop 
 
Hello darkness, my old friend 
I've come to talk with you again 
Because a vision softly creeping 
Left its seeds while I was sleeping 
And the vision that was planted in my brain 
Still remains 
Within the sound of silence 
 
In restless dreams I walked alone 
Narrow streets of cobblestone 
'Neath the halo of a street lamp 
I turned my collar to the cold and damp 
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light 
That split the night 
And touched the sound of silence 
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And in the naked light I saw 
Ten thousand people, maybe more 
People talking without speaking 
People hearing without listening 
People writing songs that voices never share 
No one dared 
Disturb the sound of silence 
 
"Fools" said I, "You do not know 
Silence like a cancer grows 
Hear my words that I might teach you 
Take my arms that I might reach you" 
But my words like silent raindrops fell 
And echoed in the wells of silence 
 
And the people bowed and prayed 
To the neon god they made 
And the sign flashed out its warning 
In the words that it was forming 
 
And the sign said, "The words of the prophets 
Are written on the subway walls 
And tenement halls 
And whispered in the sounds of silence" 
 
(Ingezonden door Alfred Bisschop) 
 
Show me the way - Peter Frampton 
 
I wonder how you're feeling 
There's ringing in my ears 
And no one to relate to 'cept the sea 
 
Who can I believe in? 
I'm kneeling on the floor 
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There has to be a force 
Who do I phone? 
 
The stars are out and shining 
But all I really wanna know 
 
Oh, won't you show me the way, yeah 
I want you to show me the way 
 
Well, I can see no reason 
You're living on your nerves 
When someone drops a cup and I submerge 
 
I'm swimming in a circle 
I feel I'm going down 
There has to be a fool to play this part 
 
Someone thought of healing 
And all I really wanna know 
 
Oh, won't you show me the way, yeah 
I want you to show me the way 
I want you day after day 
 
Well, I wonder if I'm dreaming 
I feel so unashamed 
 
I can't believe this is happening to me 
Oh I watch you when you're sleeping 
And then I want to take your love 
 
Oh, won't you show me the way, yeah 
I want you to show me the way 
I want you day after day 
I want you day after day 
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(Ingezonden door Jaap Buikema) 
 
Wake up ereverybody - Harold Melvin and the blue notes 
 
Wake up everybody no more sleepin in bed 
No more backward thinkin time for thinkin ahead 
The world has changed so very much 
From what it used to be so 
There is so much hatred war an' poverty 
 
Wake up all the teachers time to teach a new way 
Maybe then they'll listen to whatcha have to say 
Cause they're the ones who's coming up and the world is in their hands 
When you teach the children teach em the very best you can 
 
The world won't get no better if we just let it be 
The world won't get no better we gotta change it yeah, just you and me 
 
Wake up all the doctors make the ol' people well 
They're the ones who suffer an' who catch all the hell 
But they don't have so very long before the Judgement Day 
So won'tcha make them happy before they pass away 
 
Wake up all the builders time to build a new land 
I know we can do it if we all lend a hand 
The only thing we have to do is put it in our mind 
Surely things will work out they do it every time 
 
The world won't get no better if we just let it be 
The world won't get no better 
We gotta change it yeah, just you and me (yeah, yeah) 
 
Change it, yeah (change it, yeah) just you and me 
Change it, yeah (change it, yeah) can't do it alone 
Need some help, y'all (y'all) 
Can't do it alone (can't do it alone) 
Yeah (yeah) 
 
Wake up, everybody 
Wake up, everybody 
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Need a little help, y'all (yes I do) 
Need a little help (say it, boy) 
Need some help, y'all (uh-huh) 
To change the world 
From what it used to be 
 
Can't do it alone 2 x 
Need some help, yeah 2x 
 
 
Wake up, everybody 
Get up, get up 2x 
Wake up, come on, come on 
 
Wake up, everybody 
Teach a new way 
Maybe then they'll listen 
To what you have to say 
 
Wake up, everybody 
No more sleepin' in bed 
No more backward thinkin' 
Time for thinkin' ahead 
Come on 
 
Wake up, everybody 
I'm talking about the dope pusher 
Stop pushin' that dope 
Dope users 
Stop usin' the dope 
 
Wake up, yeah 
 
False lyin' 
False preachin' 
False teachin' 
Wake up, y'all 
Come on 
 
You preachers 
Start preachin' what you teach 
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Teach the truth 
Wake up, preachers 
All liars (all liars) 
Politicians 
Stop lyin' (stop lyin') 
 
Why don't somebody 
Help the poor people 
Help the babies 
 
You businessmen 
Start treatin' (start treatin') 3x 
 
Wake up, yeah 4x 
 
Ain't don't matter 
What race, creed or color 
Everybody we need each other 
 
Wake up, everybody 
Well, you see 
We need 
Wake up, everybody 
 
We need 
No more sleepin' in bed 
No more backward thinkin' 
Time for thinkin' ahead 
 
Wake up, all you teachers 
Time to teach a new way 
They're the ones that suffer 
Each and everyday 
 
Teach the children 
Teach the babies 
Teach the children 
Teach the babies 
Teach the children 
They are the ones who's coming out 
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(Ingezonden door Bertha Hooijer) 
 
Bitter Sweet Symphony – The Verve 
 
'Cause it's a bittersweet symphony, this life 
Try to make ends meet 
You're a slave to money then you die 
I'll take you down the only road 
I've ever been down 
You know the one that takes you to the places 
where all the veins meet yeah, 
 
No change, I can change 
I can change, I can change 
But I'm here in my mold 
I am here in my mold 
But I'm a million different people 
from one day to the next 
I can't change my mold 
No, no, no, no, no 
 
Well I never pray 
But tonight I'm on my knees yeah 
I need to hear some sounds 
that recognize the pain in me, yeah 
I let the melody shine, 
let it cleanse my mind, 
I feel free now 
But the airways are clean 
and there's nobody singing to me now 
 
No change, I can change 
I can change, I can change 
But I'm here in my mold 
I am here in my mold 
And I'm a million different people 
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from one day to the next 
I can't change my mold 
No, no, no, no, no 
I can't change 
I can't change 'Cause it's a bittersweet symphony, this life 
Try to make ends meet 
Try to find some money then you die 
I'll take you down the only road 
I've ever been down 
You know the one that takes you to the places 
where all the things meet yeah 
 
You know I can change, I can change 
I can change, I can change 
But I'm here in my mold 
I am here in my mold 
And I'm a million different people 
from one day to the next 
I can't change my mold 
No, no, no, no, no 
 
I can't change my mold 
No, no, no, no, no, 
I can't change 
Change my 
No, no, no, no, no 
 
Its justs sex and violence melody and silence 
Its justs sex and violence melody and silence 
I'll take you down the only road I've ever been down 
It justs sex and violence melody and silence 
I'll take you down the only road I've ever been down 
Been down 
Ever been down 
Ever been down 
Ever been down 
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Ever been down 
Have you ever been down? 
Have you ever been down? 
Have you ever been down? 
 
(Ingezonden door Wim loosman) 
 
Het verhaal van Henk Jan Regeling 
 
In de top 2000 mag naar mijn mening het lied van Jaap Reesema 
niet ontbreken  ‘Alles komt goed’. In 2020 werden we overvallen 
door de pandemie en deze heeft voor velen sporen nagelaten. 
Voor mij persoonlijk was 2020 een rampjaar. Direct na het uitbreken 
en de eerste intelligente lockdown kreeg ik een flinke hernia. Een 
maand later kwam daar een CVA bovenop. Dan zak je wel even door 
de grond. In die tijd heb ik veel aan muziek gehad en in het 
bijzonder het lied dat destijds is gezongen door Anne Verhart ‘Als 
het leven soms pijn doet’. Ik heb toen menigmaal naar dit lied 
geluisterd. Het ontroerde me en liet me horen waar je dan met je 
verdriet naar toekunt. Het gaf tevens ook hoop. Later in het jaar na 
herstel ben ik nog eens met de fiets over de kop gegaan en heb ik 
daardoor een lichte whiplash opgelopen. Tja, dan kun je maar op 
één ding vertrouwen: Alles komt goed! En het is goed gekomen! 
Overigens zijn dat woorden die ik al eens eerder had gehoord. Het 
lied ‘Alles komt goed’ geschreven door Jaap Reesema in 2021 is me 
daardoor op het lijf geschreven. Zeker wanneer je het leest vanuit 
het oogpunt van Jezus.  
 
Het verhaal van Greet Blokzijl 
 
Hoewel dit lied nooit in de echte’top 2000 zal komen , wil ik toch 
een poging wagen om het in onze top te krijgen. Hoe kwam ik bij dit 
lied, deze song? In de afgelolpen week kon ik een nacht niet zo goed 
slapen. Gelukkig overkomt me dat niet zo heel vaak. Maar als het 
echt niet lukt dan pak ik mijn telefoon en luister via Youtube naar 
een mix van liedjes. Daar hoorde ik dit prachtige lied van Elbert 
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Smelt en Kinga Bán ‘Leef met volle teugen’. De tekst raakte mij en ik 
heb het lied drie keer beluisterd die nacht om het goed tot mij door 
te laten dringen. Daarna kon ik rustig in slaap vallen. Het is voor mij 
een troostend lied en waarschijnlijk kan het dat voor meer mensen 
zijn, zeker in deze  woelige tijd. 
 
Het verhaal van Marion Loos 
 
 ‘Als de hemel valt  
  De hemel valt  
  De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal  
  Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen.’ 
   
Deze woorden uit een lied van Typhoon schoten de afgelopen dagen 
door mij heen bij het horen en zien van het (wereld) nieuws. God 
krijgt het steeds zwaarder met de mensen. Het lijkt alsof omzien 
naar elkaar er niet meer toe doet. We ruïneren onze planeet. We 
kiezen steeds meer voor onszelf. En toen hoorde ik onverwachts op 
de radio de stem van Michael Jackson: 
 
‘Heal the world  
Make it a better place  
For you and for me, and the entire human race  
There are people dying  
 If you care enough for the living  
 Make a better place for you and for me.’  
  
En heel even krijg ik een glimp van hoop.  
 
Het verhaal van Alfred Bisschop 
 
Mijn hele leven staan Simon en Garfunkel al centraal in mijn 
muzikale leven. Één van mijn toppers van deze twee iconen in de 
muziek is Sounds of Silence.  Sounds of Silence is door veel 
muzikanten gecoverd, maar voor mij is het origineel de enige echte! 
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Blogger Chris Flinterman beschrijft in zijn blog prachtig wat dit 
nummer wil zeggen. ‘Het nummer uit 1965 is helaas nog steeds de 
waarheid in een maatschappij welke steeds individualistischer 
wordt en de ‘neon god’ ons steeds verder afdrijft van God en de 
ander. Mensen luisteren niet meer naar elkaar en hun eigen menig 
is het enige wat telt. Onbegrip, strijd, agressie, versnippering en 
eenzaamheid tot gevolg. 
In het lied ligt iemand ’s nachts wakker, nadenkend over een droom 
die hij gehad heeft. In de stilte van de nacht blijven de beelden van 
de droom zichtbaar, als flarden van beelden die je je kunt 
herinneren. Vervolgens wordt de droom beschreven: iemand loopt 
over de straat en ziet plotseling het licht van een neon lamp. 
Dat licht onthult een massa mensen, die wel bij elkaar staan, maar 
niet communiceren: “People talking without speaking /People 
hearing without listening / People writing songs that voices never 
share”. Het is een ontluisterend beeld van hoe mensen langs elkaar 
kunnen leven en niets van elkaar kunnen begrijpen. Deze mensen 
praten zonder iets te zeggen en horen wel dingen, maar luisteren 
niet; ze zijn ziende blind en horende doof, zoals in de Bijbel staat. De 
communicatie is oppervlakkig en wat er gezegd wordt, gaat het ene 
oor in en het andere weer uit. In deze situatie wordt datgene, wat 
echt gezegd moet worden, niet genoemd; niemand durft de stilte te 
verbreken. De stilte is hier oorverdovend, een vervanging van het 
afleidende geluid’. 

 
Het verhaal van Jaap Buikema  
 
Ik denk dat het midden jaren zeventig was dat ik zomervakantie 
had.Toen ook al, en nu nog steeds, kan ik mij helemaal uitleven in 
modelbouw, en dan met name het bouwen van vliegtuigen en 
motoren. Alles verven en aan elkaar lijmen, en dan aan het einde 
een levensecht model. Die zomer was ik ook aan te bouwen, met 
natuurlijk de radio erbij aan. Toen had je nog elk uur een 
“troetelschijf”; een nieuwe single die een week werd gepromoot, en 
elk uur werd gedraaid. Die week was dat ‘Show me the way’ van 
Peter Frampton, en ik vond het nummer te gek. Lekkere gitaren, 
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mooie zang en dat aparte geluid van de jappiotube, waar Peter 
Frampton zo bekend mee is geworden. Ik kon niet wachten tot het 
volgende uur, want dan werd de single opnieuw gedraaid. 
Al die jaren is Peter Frampton met je meegegaan. Ook de LP 
‘Frampton comes alive’ jaren daarna op (toen nog) een mp3 speler 
gezet, en luisteren maar. Ook hij is inmiddels oud, en moet bij zijn 
sporadische optredens nu het podium op worden geholpen. 
Het nummer ‘Show me the way’ heeft volgens mij voor Peter 
Frampton niet echt een christelijke bedoeling. Maar ik heb dat wel 
altijd zo ervaren. Dat Jezus ons de weg mag wijzen, zeker in tijden 
als wij niet weten hoe die weg loopt.  Als het lied voorbij komt zing 
je mee, want de tekst ken je wel natuurlijk. En natuurlijk de 
herinnering aan die zomer, waarin je geen zorgen had, en alles mooi 
leek. Maar inmiddels weet je ook dat je met die zorgen bij Jezus mag 
komen, hij wijst je de weg.   
 
Het verhaal van Bertha Hooijer 
 
Volgens mij past het nummer ‘Wake up everybody’ in de tijd waarin 
we nu leven. Zeker na de laatst uitslag van de verkiezingen. Het 
roept ons op om aan de slag te gaan en de schouders er onder te 
zetten. Daar hebben wij God bij nodig, want we kunnen het niet 
alleen.  
 
Het verhaal van Wim Loosman 
 
De melodie aan het begin van het lied, ingezet door violen, is voor 
mij onmiskenbaar verbonden met het nostalgische gevoel dat bij de 
top 2000 hoort. Je herkent The Verve met het lied Bitter Sweet 
Symphony onmiddelijk. Voor hen is het leven een bitterzoete 
symphony waar je als mens niet echt jezelf in kan zijn. Iedereen is 
slaaf van het geld en leeft in een bepaalde mal. De uitkomst wordt 
gezocht in het gebed, op de knieën, om het hoofd leeg te maken 
voor nieuwe melodieën. De woorden bitter en zoet doen mij 
denken aan het volk Israël dat uit het bittere Egypte mocht trekken 
naar het zoete land van melk en honing. In het Paasmaal van de 
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joden wordt er ook nog altijd het zoete charoseth gegeten en staat 
er bitter kruid op tafel. Er is wel degelijk een levenstocht mogelijk 
van bitter naar een zoet perspectief. De tocht wordt gedragen door 
gebed. Toen onder andere door Mozes voor het volk uitgesproken. 
Aan het Paasmaal worden natuurlijk veel bitterzoete psalmmelodien 
gezongen om de tocht van bevrijding te ondersteunen. Met dit 
verhaal in het achterhoofd gaat het nummer anders klinken. De 
aanzwellende violen laten je dan ook opeens het perspectief van 
een beloofd land zien. Niet het bittere beloofde land vol van geweld 
zoals het er nu uitziet, maar daar waar het zoet gegeten en genoten 
kan worden door alle mensen.  Het leven is een ‘Bitter Sweet 
Symphony’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Top 2000 band bestaat dit jaar uit: 
 
Emile Boer (zang en gitaar),  
Berthil Rundervoort (bas),  
Walraad van Dalen (drums),  
Hans Hooijer (zang en gitaar),  
Aliena van Dalen (zang)  
Caroline van Haeringen (zang) 
Margriet Drent (piano) 
Erik Spijkers (zang) 
 
Veel dank voor het musiceren en spelen.  
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