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Help mee……..het net uitgooien en vissen te vangen  
 
 
Er zijn ook dit jaar nog al wat mensen nodig die actief willen worden 
in het werk in onze kerkgemeenschap. Welke spreekwoorden zijn er 
allemaal op van toepassing ‘Vele handen maken licht werk’, ‘de 
handen uit de mouwen steken’, en ‘huizen op iemand kunnen 
bouwen’. Er zijn er vast nog meer te bedenken. Het gaat er om dat 
er mensen nodig zijn die Gods werk onder de mensen handen en 
voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel van het lichaam van 
Christus willen zijn. Alleen als er genoeg mensen zijn, gaat dat 
lukken.  
 
We willen in onze wijk niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of 
vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox. 
Met name in het jeugdwerk hebben we dringend nieuwe mensen 
nodig: jeugdouderlingen, -diaken, club(+)leiding, leiding voor de 
kindernevendienst en jongerenviering! Daarnaast zoeken we een 
scriba, pastorale wijkouderlingen of pastorale werkers, leden voor 
het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, een wijkdiaken,  
mensen die tijdens de dienst willen oppassen op de allerkleinsten en 
werkers in de tuin. Aan het einde van iedere advertentie staat 
aangegeven bij wie u informatie kunt krijgen en waar u zich op kunt 
geven.  
 
Voor iedere ingevulde vacature komt er een visje bij in het net die 
op het liturgische centrum hangt. Zo maken we deze zomer samen 
het net vol.  
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We zoeken twee jeugdouderlingen. 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is een cliché, maar het is 
o zo waar. Zeker voor een kerk. Op allerlei manieren werken we er 
in het jeugdwerk aan om de kerk voor onze jeugd een fijne en 
veilige plek te laten zijn waar hun geloofsbeleving tot uiting mag 
komen. We hebben het dan over kinderen en jongvolwassenen van 
0-24 jaar. Ook hebben we aandacht voor hun ouders en werken 
daarin samen met Pastoraat. 
 
Dit doen we, omdat we ernaar verlangen dat onze jeugd God, elkaar 
en zichzelf (beter) leren kennen en vanuit de relaties geloof leven, 
beleven en uitdragen. Als jeugdouderling zet je je hiervoor en voor 
nog vele andere dingen in. Kom je ons helpen? 
 
Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat: 

• ze worden gezien als gelijkwaardig en volwaardig; 
• hun aanwezigheid zichtbaar is in de gemeente; 
• ze zich veilig weten in de gemeente;  
• hun talent wordt gezien en benut; 
• er in de gemeente ruimte is voor hun leef- en 

belevingswereld. 
 
Wat doe je? 
Je werkt samen met een team van mensen die een taak vervullen in 
het jeugdwerk: club, club+, jongerenviering, kindernevendienst. Eén 
keer per 2 maanden komt dit team bij elkaar om onderwerpen met 
elkaar te bespreken en plannen te maken. We helpen elkaar om het 
jeugdwerk vorm te geven en kinderen en jongeren bij te staan in 
hun geloof, in de vragen die ze hebben. Zo willen we met ze op weg 
gaan.  
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Als ambtsdrager draai je daarnaast per toerbeurt mee in de 
kerkdiensten. Je praat en denkt mee  
 
Thomas Abbes is sinds een jaar bij ons als jeugdwerker werkzaam. 
Als jeugdouderling werk je veel met hem samen en maak je plannen 
voor activiteiten voor en met onze jeugd.  
 
Er is veel werk te verzetten, werk dat leuk is, tastbaar en concreet. 
We zien in het afgelopen jaar een groei in belangstelling van onze 
jeugd voor activiteiten en in betrokkenheid bij de kerk. Doe je mee 
om verder met ons te bouwen aan het jeugdwerk? Ik kom graag met 
je in contact.  
 
Wil je meer weten of je opgeven? Neem dan contact op met John 
de Vegt (devegtjohn@gmail.com – 06-15903871).  
 
 

 
 

 

mailto:devegtjohn@gmail.com
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We zoeken leiding voor de kindernevendienst en 
incidentele vrijwilligers! 
 
Heb je zin om je in te zetten voor de kinderen op zondagochtend in 
de kerk? Dan hopen we dat jij je aanmeldt om kindernevendienst te 
geven. We werken sinds een tijdje met een nieuwe methode ‘Bible 
Basics’. Daarmee zet je snel een kindernevendienst in elkaar. We 
hopen dat minstens twee mensen zich aanmelden. We zijn vooral 
op zoek naar mensen die het leuk vinden om verhalen te vertellen.  
Dus wil je met weinig inspanning een leuke bijdrage leveren aan het 
'samen kerk zijn' dan hopen we dat je je opgeeft voor de 
kindernevendienst! 
 
Wil je niet structureel deelnemen aan activiteiten, maar wel af en 
toe helpen met kleine taken/ projecten eromheen, dan ben je ook 
van harte uitgenodigd om contact op te nemen. 
 
Neem contact op met Melanie Visscher-Buwalda 
melanie.buwalda@gmail.com (0528)355034 
06-48562165 

 
 
 

mailto:melanie.buwalda@gmail.com
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We zoeken leiding voor de club 

 
Club is een van de jeugdactiviteiten van onze kerk en wordt gegeven 
aan kinderen van grofweg groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Een 
clubgroep bestaat uit ongeveer tien enthousiaste kinderen die graag 
een uurtje in de twee weken in één van de zalen van de Vredehorst 
lekker bezig wil zijn. Om ook volgend jaar weer aan alle kinderen 
club te kunnen geven zijn we op zoek naar nieuwe clubleiders en 
een coördinator. 
 
Wat betekent het eigenlijk om clubleider te zijn? 
Zoals gezegd, geef je als clubleider één keer in de twee weken op 
een avond club samen met een andere clubleider. Tijdens zo'n 
avond kun je met de kinderen gaan knutselen of speel je een spel of 
iets dergelijks. Via bijvoorbeeld een inleiding of een thema kan dan 
een relatie worden gelegd met het geloof. 
 
Naast de clubavonden zijn er meestal nog één of twee activiteiten 
die vanuit club voor de kinderen worden georganiseerd en ten 
slotte is er het kamp in een weekend in de maanden mei of juni. 
Clubleider zijn kost dus wel een beetje tijd, maar niet zo heel erg 
veel. Over het algemeen zijn de kinderen enthousiast, wat natuurlijk 
ook weer de nodige energie geeft. 
 
Mocht je nog vragen hebben of wil je je opgeven als clubleider en/of 
clubcoördinator, stuur dan een mailtje naar club@pwgdeweide.nl  

 

mailto:club@pwgdeweide.nl
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We zoeken leiding voor de club+ (vanaf 16 jaar) 
 
Voor de jeugd vanaf 16 jaar is er een aparte Club+ groep. Tot eind 
december werd deze groep begeleid door ds. Jacoline Batenburg. In 
januari vonden we een gemeentelid bereid om het seizoen met 
deze groep af te maken. Dat was heel erg fijn! Nu zijn we op zoek 
naar mensen die met deze groep op weg wil gaan in hun zoektocht 
naar geloof.  
 
Eens per twee weken komt deze groep samen in de kerk op 
zondagavond. Dan bespreken we allerlei thema’s over geloof en 
actualiteit.  
 

Lijkt het je leuk om met deze groep 16+ers op weg te gaan? Meld je 
dan bij ons aan!  
 
Neem contact op met Thomas Abbes, jeugdwerker (06-52573355, 
thomasabbes@gmail.com) of John de Vegt (06-15903871, 
devegtjohn@gmail.com) 
 
 
 
 

mailto:thomasabbes@gmail.com
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We zoeken leiding voor de jongerendienst in de kelder 

 
Eén keer in de maand houden we op zondagmorgen een 
jongerendienst voor jongeren van 12 tot 18 jaar in de kelder. Vorig 
jaar hebben we deze jongerendienst in een nieuw jasje gestoken.  
 
Wat doen we? 
We beginnen ’s ochtends om 09.30 uur met ontbijt en gaan daarna 
samen in gesprek. Zo proberen we de boodschap van de liefde van 
God dichterbij onze jongeren te brengen. We bereiden de 
jongerendiensten samen met Thomas Abbes voor. Ieder 
jongerendienst verwelkomen we tussen de 12-15 jongeren.  
 
We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om ons team te 
komen versterken. Kom je ons helpen? 
 
Voor vragen en opgeven kun je contact opnemen met Gerko de Roo 
(06-42525451, gjderoo1@gmail.com) 
 

 
 

mailto:gjderoo1@gmail.com
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We zoeken een scriba van de wijkkerkenraad 
 
De scriba (secretaris) is als een spin in het kerkelijk web. Je maakt 
onderdeel uit van het moderamen (dagelijks bestuur) en bereidt 
samen de vergaderingen voor van de kerkenraad. Voor de 
vergaderingen van de kerkenraad is een notulist aanwezig. De scriba 
maakt van elke kerkenraadsvergadering een uittreksel voor de 
Kerkentrommel. Hij/zij maakt het vergaderrooster van de 
kerkenraad en haar ambtsgroepen, alsook van de dienstdoende 
ouderlingen en lectoren in de erediensten. Je bent het centrale 
adres voor binnenkomende mail, bewaakt gemaakte afspraken en 
verzorgt ook de uitgaande mail. In de voorbereiding van de dienst 
op eeuwigheidszondag speel je een belangrijke coördinerende rol. 
Kortom – misschien een pittige – maar een mooie taak, die je veel 
voldoening kan geven! 
 
Je bent sociaal betrokken, vindt het prettig om in teamverband te 
werken, overzicht te houden en kun je nauwkeurig werken? Dan is 
dit iets voor jou! 
 
Je wordt bevestigd als ouderling en draait mee in het dienstrooster 
tijdens de kerkdiensten. 
 
Als je het leuk vindt om nauw betrokken te zijn met het bestuurlijke 
reilen en zeilen van onze wijkgemeente is dit zeker een functie waar 
je energie van krijgt. 
 
Informatie bij Gretha van Mulligen, scriba@pwgdeweide.nl en/of 
0528 273010. 

 

mailto:scriba@pwgdeweide.nl
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We zoeken mensen voor in het pastoraat……. 
 
Het omzien naar elkaar behoort tot de kern van het gemeente-zijn. 
Het hart van het pastoraat ligt in het onderling pastoraat 
(herderschap) van alle gemeenteleden. Maar daarnaast zijn er 
gemeenteleden die in het pastoraat een bijzondere taak hebben. 
We zoeken…. 
 
Wijkouderling 80+ 
We werken met 9 pastorale ouderlingen, 5 voor de gemeenteleden 
tot 80 jaar en 4 voor gemeenteleden 80+. Voor het pastoraat voor 
de gemeenteleden van 80 jaar en ouder zoeken we een ouderling 
voor de woonwijken Kinholt en Trasselt. Samen met een groot 
aantal teamleden heb je als ouderling pastorale zorg voor de 80+ 
gemeenteleden. Je verdeelt onderling de adressen van de 80+ 
gemeenteleden die bezoek op prijs stellen. 
Je geeft samen met 3 andere ouderlingen leiding aan het 
contactteam 80+. Dit contactteam komt tweemaal per jaar bij elkaar 
overleg. 
Daarnaast bezoek je de bijeenkomsten van de ambtsgroep 
pastoraat (vijf keer per jaar) en de vergaderingen van de 
wijkkerkenraad (drie keer per jaar). 
Je wordt als ambtsdrager bevestigd en draait mee in het rooster als 
ouderling tijdens de kerkdiensten.  
 
Bezoekers 80- en 80+ pastoraat 
Als je wel bezoeken wilt en kunt afleggen maar liever geen ouderling 
wilt worden, dan ben je welkom als lid van het team wijkpastoraat 
voor de gemeenteleden tot 80 jaar of het contactteam 80+. Met 
name voor de gemeenteleden die geografisch gezien buiten wijk De 
Weide wonen, zoeken we dringend versterking van ons team 
wijkpastoraat 80-. 
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In overleg met de predikant en de ouderling verdeel je het 
bezoekwerk. Het team wijkpastoraat 80- komt 4 à 5 keer per jaar bij 
elkaar voor overleg.  
 
Straatcontactpersonen  
Jij bent de ogen en de oren in de straat voor 10-15 adressen van 
gemeenteleden. Je bezorgt daar kerkpost en eventueel attenties of 
bloemen uit de kerk, informeert bij hen naar het wel en wee, gaat 
bij hen op bezoek (in overleg met commissie vreugde) als er iets te 
vieren is, heet nieuw ingeschreven gemeenteleden welkom en hebt 
zo nodig overleg met de coördinator, ouderling en/of predikant van 
jouw wijk als dat nodig is. 
 
Voor informatie en opgave graag contact opnemen met  
Alida Jansen (alidajansen@ziggo.nl of 06 11090282) en/of 
Jacqueline Wolthers (jacquelinewolthers@ziggo.nl of 06 46740626). 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:alidajansen@ziggo.nl
mailto:jacquelinewolthers@ziggo.nl
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We zoeken diakenen………… 
 
We zoeken mensen met hart en oog voor de naaste, dichtbij en 
ver(der) weg, en voor Gods schepping. Kom jij onze enthousiaste 
groep versterken? Wij zoeken meerdere mensen voor de rol van: 
* wijkdiaken 
* jeugddiaken    
            
Diaconie 
Diaconie betekent in feite dienst of dienen. Dit is voor de kerk vanaf 
het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen 
van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te 
zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven 
de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel 
geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens 
weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige 
samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot 
zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle 
bescheidenheid, handen en voeten aan. 
   
De aandachtsvelden van de Diaconie zijn: 

• Wijk en binnenlands diaconaat (gericht op onze eigen wijk  
en overig Nederland). 

• ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking). We werken hierbij samen met 
Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl) 

• Sociaal Maatschappelijke Hulpverlening (gericht op 
individuele hulpverlening in Hoogeveen). Dit doen we onder 
andere  via samenwerking binnen het Diaconaal Platform 
Hoogeveen (www.diaconaalplatformhoogeveen.nl). 
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• Erediensten/vieringen. Denk hierbij aan het uitspreken van 
het gebed voor de nood in de wereld (kyriëgebed), het 
organiseren van avondmaalsvieringen en collectes en 
informatievoorziening hierover. 

• Communicatie over onder meer collectes en projecten. 
Hiervoor gebruiken we de app Scipio, beamerpresentaties en 
de Kerkentrommel. 

• Kerk en schepping (duurzaamheid en Groene Kerk, 
www.groenekerken.nl). Dit willen we verder vorm gaan 
geven. 

• Jeugddiaconaat. Wij vinden het belangrijk om enerzijds een 
goed voorbeeld te geven aan onze jeugd en anderzijds om 
hen ook te betrekken bij het omzien naar elkaar. Aandacht 
voor de hulpbehoevende naaste zet je eigen leefwereld in 
perspectief (“nu zie ik HOE goed ik het heb”). 

  
Actieve groep 
Wij zijn een actieve groep mensen, doeners zogezegd. Een warme 
groep, voor wie gezelligheid en onderlinge verbondenheid heel 
belangrijk zijn. Er is altijd wat te doen, voor jong en oud. We zijn 
doorlopend op zoek naar nieuwe of andere manieren om onze rol in 
te vullen. Wat doen we zo al? We organiseren (mede) het project 
Vakantiegeld Samen Delen, we zetten ons in voor de Voedselbank 
Hoogeveen, we proberen gemeenteleden nadrukkelijk bij diaconale 
projecten te betrekken, we proberen verschil te maken voor 
mensen die het financieel moeilijk hebben via bijvoorbeeld ‘Bakken 
voor je Naaste’ en het aanbieden van gratis vakanties en zien om 
naar onze naaste via paasattenties en kerstpakketten. 
 

http://www.groenekerken.nl/
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Hoeveel tijd ben je er aan kwijt? 
Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en een derde diaken 
vergadert één keer per maand. Als groep komen we eens in de zes 
weken bij elkaar. Werkgroepen komen bij elkaar wanneer een actie 
of project daarom vraagt. Daarnaast ben je ook ambtsdrager en 
word je, in onderling overleg, ingeroosterd om dienst te doen 
tijdens kerkdiensten. 
 
Wil je meer weten? Vraag het onze voorzitter Jaap Uiterwijk Winkel 
(jauw@home.nl of 06 55872855) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:jauw@home.nl
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We zoeken leiding voor de kinderoppas 

 
De kerk is er voor mensen van nul tot……jaar. Iedereen hoort er bij 
en telt mee. Voor de allerkleinsten zijn er nu regelmatig kerk op 
schootvieringen, maar er is ook iedere zondagmorgen kinderoppas. 
Er is een verwarmde zaal en heel veel speelgoed, maar er moeten 
natuurlijk ook mensen zijn die met de kinderen willen spelen. Als we 
het nu bij toerbeurt gaan doen, dan leren we spelenderwijs elkaars 
kinderen kennen. De kinderen worden voor het slotlied door de 
ouders weer opgehaald om zo samen de dienst te eindigen. De 
kinderoppas kan zeker nog een aantal mensen gebruiken. Help je 
mee? 
 
Neem contact op met Anneke van den Berg  
(aananneke@hotmail.com - 06-12484463)  
 

 
 

mailto:aananneke@hotmail.com
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Tuinieren 

Al sinds de jaren tachtig  is er een team werkzaam om de omgeving 

rond de Vredehorst toonbaar te houden. We starten elk jaar op de 

laatste zaterdagochtend  van de maand maart met z'n allen om het 

seizoen te beginnen. Verder werken we vervolgens tot en met 

november "de laatste zaterdag van elke maand" in groepjes van vier 

personen om alles bij te houden. De werkzaamheden zijn 

schoffelen, harken, vegen, en snoeien. Om tien uur drinken we 

uiteraard samen een kopje koffie. 

Onze teams (het waren er vier) zijn zo langzamerhand aardig 

uitgedund, omdat door ziekte en leeftijd mensen wel moesten 

stoppen. We zoeken daarom nieuwe hoveniers. 

Vind je het leuk om samen te tuinieren, meld je dan aan. 

Naast de start van het seizoen word je twee maal  ingedeeld voor de 

rest van het jaar. In totaal drie maal per jaar ongeveer drie uurtje 

werk.  

Geert Pel Tel: 0528271725 e-mail: fam.pel@hotmail .com 
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